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op z’n Alblasserdams

Polderstraat burendag
‘Zullen we een burendag organiseren?’ Met 
zo’n simpele vraag begon een buurman een 
paar maanden geleden. De vraag is snel gesteld 
en een ja als antwoord is ook snel gegeven. Een 
leuke dag mét en vóór alle buren, wie wil dat nu 
niet. Maar dan begint het pas. 

Nationale Burendag
Hoe organiseer je zoiets, wat gaan we doen, hoeveel 
buren zullen er überhaupt op afkomen en is het ook 
nog te betalen? Want ik heb heel fijne buren, maar 
een minder fijne hypotheek. Ondanks dat de vraag 
eind juni pas was gesteld, was de datum voor de bu-
rendag niet zo moeilijk. Dat zou namelijk zaterdag 
24 september worden, de dag dat het Oranjefonds 

dit jaar als Nationale Burendag heeft bestempeld. 
En hiermee was ook gelijk een andere vraag beant-
woord. Via het Oranjefonds is hetnamelijk ook mo-
gelijk om een subsidie aan te vragen om een deel van 
de kosten mee te kunnen dekken. Ook via Stichting 
Welzijn Alblasserdam zijn er mogelijkheden, mits je 
met een goed programma komt. Dus, bij beide orga-
nisaties gekeken wat de voorwaarden waren en toen 
zijn we gestart met het maken van plannen.

Organisatie
Want ja, een burendag organiseren is leuk. Maar hoe 
probeer je ervoor te zorgen dat het voor alle buren 
leuk wordt. Allereerst door te proberen om met ie-
dereen rekening te houden en te zorgen dat je ook 
niemand tot last bent. Dus ... kunnen we ervoor zor-
gen dat de bedrijven in de straat er tijdens die dag 
geen last van hebben? Ja, we zetten namelijk niet de 
gehele straat af, maar een gedeelte. Hebben we voor 
elk wat wils? Ja, we kijken naar een invulling voor 
zowel jong als oud. En zo gingen we punt voor punt 
af. Bij elk overleg kwamen we een stapje verder. Wat 
trouwens ook wel handig is, is dat de lijntjes lekker 
kort zijn, je bent tenslotte buren en stapt zo bij elkaar 
naar binnen.

Informeren en uitnodigen
En dan komt de grote stap. De eerste informatiebrief 
gaat de deur uit en we vragen de buren of ze zich 
op willen geven. Het is voor het eerst dat er zoiets 

in onze straat wordt gehouden. Hoe zullen de reac-
ties zijn? Zullen er veel mensen komen of niet? We 
gokten en hoopten dat we met deze eerste editie 
toch zo’n 50 buren bij elkaar konden trommelen. En 
dat lukte! Binnen een week zaten we op dit aantal. 
Kortom, we konden de ideeën nu concreet op gaan 
zetten. Gesprekken met lokale ondernemers werden 
gestart en we kregen enthousiaste reacties. Deze 
waren zelfs zo enthousiast dat we het programma 
konden uitbreiden. En bij elke nieuwe informatiebrief 
kregen we weer nieuwe aanmeldingen van buren. 
Zo groeide dit aantal tot meer dan 115 buren, die 
allemaal burendag mee wilden vieren.

Groot feest
En dat vieren, dat hebben we gedaan. Zo konden de 
kinderen meedoen aan een workshop beeldhouwen 
van Roel Teeuwen. In én op de straat werden veilig 
oud-Hollandsche spelletjes gespeeld. En de hele dag 
werd er gesprongen op het springkussen, terwijl de 
buren bezig waren om boeken te ruilen op de bu-
renboekenruilbeurs. Uiteraard begonnen de magen 
te rammelen en zat iedereen te wachten tot onze 
nieuwste buur Cees Twigt met zijn viskar aankwam 

om een heerlijk harinkje of een bordje kibbeling te 
verorberen. Tegelijkertijd was dat ook het signaal om 
de bierwagen van Blieck’s Point te openen voor wat 
verkoeling (vis moet tenslotte zwemmen). Inmiddels 
was ook de barbecue ontstoken. De patatjes voor 
de kinderen waren mede mogelijk gemaakt door ga-
rage Jan Korteland. 

(Nog) beter leren kennen
Kortom de buren van de Polderstraat konden mede 
dankzij de buren doen waarvoor de dag bedoeld was, 
namelijk gezellig kennis met elkaar maken en elkaar 
(nog) beter te leren kennen. Iedereen stond lekker 
door elkaar, te genieten van het schitterende weer 
en de leuke en smakelijke activiteiten. Als je nu door 
de straat fietst, is het niet meer alleen een goeden-
dag en een hallo, maar een knipoog met de gedach-
te terug aan 24 september en bovenal het gevoel 
‘wat een leuke straat én buren heb ik toch’. 

Nu rest ons de vraag: ‘Zullen we (volgend jaar) 
weer een burendag organiseren?’
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